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Voorwoord 
 

Het laatste nummer van het jaar ligt voor u. We hebben afscheid van ds Jan Willem van Dijk 

genomen. Een goede tijd als predikant en gemeente is na zes jaar ten einde gekomen. We 

wensen Jan Willem en zijn gezin van harte Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats en 

nieuwe gemeente. 

 

Het wordt daarmee ook een drukke tijd voor de kerkenraad, laten we hen ondersteunen in 

onze gebeden! 

 

De redactie van Rondom de Kerk wenst u gezegende kerstdagen en een goed 2024! 

 

De redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 19 februari 2024 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 
 

KERKENWERK!!  
  

In het decembernummer van Rondom de Kerk iets meer dan een opsomming van 
bespreekpunten uit de laatste vergadering.  
Als gemeente en kerkenraad staan we voor een periode van afscheid nemen van onze 
predikant Jan- Willem van Dijk en tegelijkertijd zijn we als kerkenraad op de achtergrond in 
overleg met Zevenhoven over de eerste voorbereidingen van het beroepingswerk. Waar 
gaan we beginnen? Blijven we zustergemeente van elkaar? Hoe lossen we de leggen 
plekjes op in het predikantenrooster van 2024? Zo zijn er een tal van vraagstukken die onze 
aandacht vragen. Gelukkig ervaar ik dat we allen bereid zijn om voor Zijn gemeente onze 
talenten in te zetten, maar hierbij mag ook zeker gezegd worden dat we onze talenten en 
gezondheid van onze God en Vader krijgen om ons hiervoor in te kunnen zetten.   

  
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de dagen kort, is het vroeg donker en brand er her en 
der wat sfeerverlichting in ons huis. De eerste adventszondag, een gezinsdienst is net 
geweest en wat werd daar een prachtig beeld geschetst op de grote kleurplaat voor in de 
kerk. Jesaja belooft dat er redding komt, er is 'licht in de duisternis!' Ook al hebben we daar 
soms een verrekijker voor nodig.   
Laten we opnieuw beseffen dat Jezus onze redder is en daar de komende adventstijd naar 
uit zien.  

  
Hopelijk kunnen we samen in de wekelijkse kerkdiensten toeleven naar een gezegend 
Kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.   
  
En dan tot slot een opsomming van een aantal punten die in de laatste 
kerkenraadsvergadering van november zijn besproken.   

• Afscheid ds. Jan Willem  
• Aankomende kerkdiensten: eeuwigheidszondag, gezinsdienst, advent/kerstperiode,   
 afscheidsdienst Jan Willem, 17 december '23.  
• Vacante periode; samenwerking met Zevenhoven, consulent vragen.  
• Jeugdwerk/tienerdienst  
• Z&E werk, Diana stopt in deze werkgroep.  
• Diaconie; collecterooster voor 2024 besproken.  

  
  
Een hartelijke groet,  
Scriba, Diana de Heer.   
 
 

 

 

 

 



Van uw predikant 
 

Beste gemeente, 
  
Ik schrijf dit stukje twee dagen voor de afscheidsdienst  
en ik vind het eigenlijk wel mooi dat die precies valt in  
de adventsperiode. Net als we eventjes al onze aandacht  
richten op de Here Jezus en zijn heilbrengende komst is  
voor mij de tijd gekomen om een stapje terug te doen.  
Een hele fijne timing, want het helpt mij en ik hoop ook u  
om de komende tijd met heel veel vertrouwen tegemoet 
te zien. Jezus komt er immers aan. En waar Hij gaat  
brengt Hij nieuw leven. 
  
Ik wens u alle goeds! 
Jan Willem van Dijk 
 

 
 
 

Overzicht kerkdiensten 
 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

24 december 2023, vierde advent / kerstnachtdienst 

 

09.30 uur: Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten 

21.00 uur:  Kerstnachtdienst 

Collecte: 1. Kerk / 2. GZB 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Janco de Vink (06-21706318) 

   

Kerstnachtdienst 

Spreker:  Dhr. M. v.d. Linden 

Zang:  Tineke Bos 

Orgel/piano:  Chris v.d. Hoek 

 

Maandag 25 december 2023, eerste kerstdag 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  

Collecte: 1. Kerk / 2. KIA (kinderen in de knel) 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: H. Oskam 

Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932) 

 

  

 



31 december 2023, oudejaarsdag 

 

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Doornspijk  

19.00 uur: Dhr. R.L. Antes, Ridderkerk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Stieneke van Schaik 

Organist: W. v. Vliet / Chris v.d. Hoek 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

maandag 1 januari 2024, nieuwjaarsdag 

 

09.30 uur: Dhr. J.P. Karstens, Leiden  

Collecte: 1. Kerk / 2. uitzending GZB 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

7 januari 2024, voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: Ds. A. Post, Rijnsburg 

19.00 uur: Ds. F.C. van Dijke, Woerden  

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. Chris en Voorkom) 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: A. Stolk / A. Grootendorst 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

14 januari 2024, Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Nunspeet  

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud / 3. Avondmaalscollecte 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092) 

 

 

woensdag 17 januari 2024, gezamenlijke kerkdienst met Herv. Gemeente Noordse 

Dorp 

 

Locatie: Woerdense Verlaat 

19.30 uur: ds. van Dalen, Noordse Dorp  

Ouderling van dienst: Sjaak Okker  

Organist: Henriëtte van Oostrom 

 

  



21 januari 2024 

 

09.30 uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep 

19.00 uur: Zangdienst  

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Noah’s Ark) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: H. Oskam / Chris v.d. Hoek 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

 

28 januari 2024 

 

09.30 uur: Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg  

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (de Hoop) 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto:  Janco de Vink (06-21706318) 

 

 

4 februari 2024 

 

09.30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist  

19.00 uur: Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten  

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932)  

 

11 februari 2024 

 

09.30 uur: Ds. A.W. Estié, Voorthuizen  

Collecte: 1. Kerk / 2. HGJB 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker  

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

18 februari 2024 

 

09.30 uur: Prop. W. Koelewijn, Bergschenhoek  (gezinsdienst) 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain) 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: Ontmoetingsband 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 



25 februari 2024 

 

09.30 uur: Ds. F.C. van Dijke, Woerden  

19.00 uur: Zangdienst 

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Groot Nieuws Radio) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: A. Grootendorst / Gelegenheidsband Woerdense Verlaat 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

3 maart 2024 

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen 

19.00 uur: Ds. J. de Jong, Waarder  

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092 ) 

 

verjaardagen 65+ 

Dhr. P. Smit – Wilnisse Zuwe 50, 3648 NL Wilnis – 31 december 

Mevr. A. de Jong, Broekerweg 62, 3474 KH Zegveld – 20 januari 

Mevr. G. Alblas – de Vink, Koperwiekstraat 16, 3652 LS Woerdense Verlaat – 21 januari 

Dhr. A. Engel, Korte Meentweg 15, 3652 LG Woerdense Verlaat – 9 februari 

Dhr. N. Verbruggen, Roodborstlaan 22, 2421 XE Nieuwkoop  – 12 februari 

Mevr. J.M. Habben Jansen – Blok, Amstelkade 70, 3648 KA Wilnis – 12 februari 

Dhr. W.J. Habben Jansen, Amstelkade 70, 3648 KA Wilnis – 15 februari 

Dhr. D.A.B. Kemp, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 16 februari 

Mevr. F.J. Boer – Kort, Nachtegaalspad 4, 3651 LM Woerdense Verlaat – 25 februari 

Dhr. J.G. Boer, Nachtegaalspad 4, 3651 LM Woerdense Verlaat – 27 februari 

Mevr. B. Boer – Liebeton, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat – 1 maart 

Dhr. A. Visser, Leeuwerikstraat 29, 3652 LH Woerdense Verlaat – 3 maart 

Mevr. C. Kreukniet, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 3 maart  

Dhr. H. Uittenboogaard, Broekerweg 62, 3474 KH  Zegveld – 4 maart 

 

Bloemen uit de kerk 
08-10 mevr. G. van den Bosch 

 de heer N. Karsemeyer 

15-10 mevr. N. Beukema 

22-10 mevr. Immerzeel 

29-10 de heer B. Visser 

05-11 fam. A. de Heer 

12-11 mevr. G. van den Bosch 

19-11  de heer G. Grootendorst 

26-11 mevr. W. Visser 

03-12 vriendin mevr. Visser 

10-12 mevr. T. van Veen-Beukema 
 



 
Mijn leven, mijn licht 

 

U was er al in het begin, mijn Aanvang 

en mijn Licht. Als u niet had gesproken, 

dan was er enkel duisternis geweest, 

een doods heelal, zonder een ster of struik, 

een muis, muziek of schilderij – en mij… 

 

Wat heeft uw wereld zo verblind voor u, 

dat zij u zelfs niet heeft herkend toen eens 

uzelf, in laagst ontleed persoon, voorgoed 

de ban kwam breken, van genade sprak, 

de waarheid eindelijk deed zegevieren? 

 

Wat helpt het dat een Bach zijn passies schiep, 

dat Rembrandts clair-obscur de ziel verried, 

dat Einstein tijd en ruimte heeft ontraadseld 

en dat Gaudi zijn kathedraal ontwierp? 

De wereld kreunt, omdat zij nog moet baren…. 

 

Maar dan, dan missen wij u nooit meer, Woord, 

geen dag! 

 
Uit: Schrijfgedichten, poëzie bij het kerkelijk jaar 

Koos Geerds 

 
Beste gemeente, 
 

Waarschijnlijk hebben jullie wel gezien dat ik op zondagochtend niet meer naast opa zit… Op 

26 oktober vloog ik namelijk via Atlanta naar Tri-Cities, waar ik nu woon in de buurt van 

Johnson City, Tennessee. Ik woon in een heel gastvrij gezin met vier kinderen (15,13,10 en 

9). Ik ga naar een christelijke high school waar ik het laatste jaar volg. En we gaan naar 

Heritage Baptist Church in Johnson City. Het landschap is prachtig en totaal niet “flat”, we 

wonen aan een rivier waar ik vaak langs ga (hard)lopen. Het is heel mooi om de 

Amerikaanse feestdagen en gewoontes mee te maken ook al was het eten even wennen. Ik 

heb het ontzettend naar m’n zin, leer super veel en ben heel dankbaar voor alles wat God mij 

gegeven heeft. Het was een hele reis om hier te komen, toen ging ik echt op reis en nu gaat 

mijn reis hier verder. Onderweg leer ik zoveel!  

 

Met vriendelijke groet, 

Elise Boer 

  



Afscheidsdienst ds. Jan Willem van Dijk 
Zondagmorgen 17 december 
  
In deze bijzondere dienst gaat Jan Willem van Dijk voor. Het eerste lied dat hij ons meegeeft 
is Psalm 107: Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat, houdt dan de 
lofzang gaande. Hij leidt ons tot de vrede. Na het votum en de groet zingen we het 
verzoeklied van Jan Willem, gezang 477, Geest van hierboven, naar Romeinen 8. In het 
gebed is er dank dat God ook naar onze kleine gemeente omziet, ons kracht geeft om elkaar 
lief te hebben en energie, creativiteit geeft. Ook dankt Jan Willem dat hij zes jaar met ons 
verbonden mocht zijn. De schriftlezing is uit Openbaringen 12: 1 – 13. De vrouw, de draak en 
de twee beesten. Zeven jaar geleden leek Woerdense Verlaat een groene oase, rust. Maar 
er blijkt wel degelijk strijd, je kunt je ook hier niet verstoppen voor de draak. De draak is op 
jacht naar het Kind dat vreugde, heelheid en glans geeft. Gods verbinding met het menselijk 
bestaan is niet gestopt met de dood, maar is doorgegaan met Pasen. Zijn genezende 
aanraking wil onze lichaam en ziel doorstromen. Wat fijn dat we in Woerdense Verlaat een 
‘Schutse’ hebben, waar we kunnen schuilen voor de draak, en gevoed worden en zuurstof 
ontvangen. God werkt juist in Woerdense Verlaat en daardoor hebben we veel te geven.  
Jan Willem bedankt voor het vele dat hij hier heeft ontvangen. 
  
Als eerste spreekt Barbara Fontijn namens de Kindernevendienst toe. Ze haalt herinneringen 
op en Bart van Leeuwen overhandigt Jan Willem een schilderij met de vingerafdrukken van 
de kinderen. In het dankgebed is er dank voor de Schutse die God is voor ons, en voor de 
zes jaren samen en sluiten af door samen het Onze Vader te bidden.  
Namens de kerkenraad neemt Monique het woord en verweeft de tekst van het lief ‘Afscheid 
nemen bestaat niet’ in haar toespraak. We hebben de voorbeelden uit het dagelijkse leven 
van Jan Willem gewaardeerd, de bemoedigingen,  betrokkenheid bij de jeugd. Loslaten doet 
pijn, maar er zijn mooie herinneringen, mooie gesprekken geweest. We mogen gelovend 
jullie loslaten. 
  
De gemeente zingt Jan Willem toe: ga met God en Hij zal met je zijn en Jan Willem ontvangt 
de zegen van de kerkenraad. De kerkenraad overhandigt namens de gemeente een cadeau 
aan het gezin. Een mand met streekproducten en cadeaubonnen. Daarna is het tijd van 
handenschudden en koffie. 

 
 
Zangdienst 
 
Zondag 21 januari 2024 hopen we onze eerste zangdienst van dit seizoen te houden. Deze 
bijeenkomst zal staan in het teken van samenzang en wel met de liederen die u aan kunt 
dragen. 
 
Chris v.d. Hoek zal deze avond het orgel en de piano bespelen en hij brengt ook een 
trompettiste mee. Zij begeleiden de samenzang van de liederen die u nu al kunt aanvragen. 
Laat weten welk lied u graag wilt zingen in deze avonddienst. U kunt uw verzoek lied(eren) 
kiezen uit de psalmen, het liedboek, Op toon hoogte, Joh. de Heer, Opwekking of Hemel 
hoog. Genoeg mogelijkheden om mooie liederen te kiezen! 
Geef de titel van uw lied door(voor 7 januari) aan Els Okker via elso2411@gmail.com,   
tel.06 14069218, een briefje door de brievenbus of gewoon even zeggen als u me ziet. 
Ik zie uit naar uw verzoeknummers om een mooi avondprogramma samen te stellen. 
 
De volgende zangdienst met onze eigen gelegenheidsbank is onder voorbehoud gepland op 
25 februari. 
 
Els Okker 

mailto:elso2411@gmail.com


Training Levend in Christus  
 

In Woerdense Verlaat willen we graag de training ‘Levend in Christus’ gaan geven. 

Levend in Christus is een training om in de praktijk te leren hoe een leven in Christus 

zichtbaar kan worden in het leven van elke dag. Deze training zal je helpen je nieuwe 

identiteit in Christus eigen te maken en als een discipel van Hem te leven. Centraal daarbij 

staan ook de gaven van de Geest. We duiken met elkaar Gods Woord in om hier meer over 

te ontdekken en we zullen ze ook oefenen in een veilige omgeving. Onze trainers zijn 

mensen die ervaring hebben met de training en met gebedspastoraat.   

De training Levend in Christus is bedoeld voor een ieder die wil groeien in geloof en sluit 

mooi aan bij een basiscursus als bijvoorbeeld 'Leer luisteren bidden'.  

 

Programma:  

In 2 x 5 avonden ontdekken we wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

Deel 1  

1. Leven door de heilige Geest 

2. Leven als evenbeeld van God 

3. Leven door gebed 

4. Leven in het Koninkrijk van God 

5. Leven in Christus 

 

Deel 2 

6. Zegen en vloek 

7. Het rijk van de duisternis 

8. Bevrijding 

9. Genezing 

10. De maaltijd van het nieuwe verbond

 

Informatie:  

- De kosten bedragen €59,95 p.p. per deel van 5 avonden training inclusief het inspiratieboek 

‘Levend in Christus’.  

- De training is 5 x 1 avond per maand fysiek les en de rest van de maand volg je het 

inspiratieboek. 

- Het inspiratieboek is voor stukjes theorie met kleine opdrachten en de avonden zijn vooral 

om te oefenen,  informatie en terugblikken op de opdrachten. 

- De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25).  

 

De training in Woerdense Verlaat staat gepland op woensdagavonden: 24 januari, 14 

februari, 20 maart, 17 april en 15 mei. 

 

Aanmelden kan via de site van het Evangelisch Werkverband https://www.ewv.nl/agenda/  

 

Els Okker 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.ewv.nl/agenda/


 
van Rik en Caroline Mager 
 

 
 

Ze stonden naar hun eigen schoenen bekijken. Wat moesten ze nu? Hoe redden ze zich 
hieruit? Twee meisjes van 15 en 17 jaar stonden aan de oever van het Kivumeer, klaar om 
gedoopt te worden. Maar toen moesten ze eerst een vraag van de pastor beantwoorden. 
‘Waarom wil je eigenlijk gedoopt worden? Hoe ben je tot deze stap gekomen?’ Uh… Dat is 
een moeilijke vraag. Toen pastor Alphonse aandrong zei het ene meisje schoorvoetend: 
‘Dat hoefden we niet te leren’ en de andere zei: ‘Ik wil op het christelijke koor zingen en 
dat was een voorwaarde’. 

Enige tijd geleden had Rik per ongeluk een discussie onder de pastors veroorzaakt. Het valt in 
Cyangugu op dat bij de volwassendoop en belijdenis vaak de nadruk ligt op grote aantallen 
mensen. Wie meer dan dertig belijdeniscatechisanten kan opbrengen, geldt als een geslaagde 
predikant. Wie er maar één of twee heeft, doet iets verkeerd. Maar het valt ook op dat veel 
mensen ter voorbereiding vooral uit het hoofd geleerde teksten op moeten zeggen, maar geen 
idee hadden wat het geloof persoonlijk voor hen betekende. Toen Rik eens aan de studenten 
van de Theologische School vroeg of iemand met een verstandelijke beperking belijdenis van 
het geloof kan doen, werd er als antwoord hard gelachten. Natuurlijk niet. Het gaat erom of je 
sommige teksten kunt memoriseren, niet of je in hart aangeraakt bent. Dat wordt min of meer 
verondersteld. Belijdenis en doop lijken helemaal losgezongen van discipelschap. Predikanten 

zijn meer gericht op het creëren van een schare dan op een kring van discipelen. 

Zorgen 
Rik had zijn zorgen hierover geuit op een Whatsapp forum van predikanten in de Cathedral, het 
communicatiekanaal in Cyangugu. Maar in plaats van dat de predikanten erover in gesprek 
gingen stuurde een van de predikanten de geuite zorgen de wijde wereld in, waardoor heel veel 
mensen er wat van vonden. Zelfs de bisschop begon zich ermee te bemoeien. ‘Als het waar is 
wat je zegt, dan is dat niet goed’. Pastor Alphonse voelde zich aangevallen door de open 
discussie. Hij is de hoofdpredikant van de Cathedral, de hoofdkerk van de diocese. Hij gaf mij 
gelijk dat het voor veel parishes en predikanten in de diocese gold, maar gelukkig niet voor de 
Cathedral, volgens hem. 

Getuigenis 

Ondertussen zou in diezelfde week in de Engelse dienst Anne Marie, een 23-jarige vrouw 
gedoopt worden. Rik had haar vijf bijeenkomsten doop- en belijdeniscatechese gegeven. Bij de 
voorbereiding van de doopdienst had hij met haar afgesproken dat hij vooraf aan de dienst zou 



vragen een getuigenis te geven. Waarom wil je gedoopt worden. Wat is de weg die God tot nu 
toe met je gegaan is? 

"Hij vroeg aan de twee andere meisje waarom zij 
gedoopt wilden worden. Toen kwam het stotteren en 
stamelen. Deze vraag was nog nooit gesteld, ook niet 

bij de doopcatechese." 

 

De doopdienst was zaterdagochtend om tien uur aan de oever van het Kivumeer. Pastor 
Alphonse zou Rik helpen bij de doop. Voordat we naar het meer reden vroeg Alphonse of, 
afgezien van Anne Marie, nog twee andere meisjes gedoopt konden worden. Ze waren de week 
daarvoor namelijk hun eigen Kinyarwanda doopdienst vergeten (?!). Zo gezegd, zo gedaan. Dus 
stonden er drie mensen klaar om straks het water in te gaan om gedoopt te worden. Zoals 
afgesproken vroeg Rik aan Anne Marie waarom ze gedoopt wilde worden. Er kwam een 
getuigenis dat ze God lang op afstand gehouden had, maar dat God haar had uitgenodigd om 
met Hem te leven. Toen ze klaar was voelde pastor Alphonse wel aan dat als Anne Marie van 
haar geloof getuigt de andere twee meisjes niet kunnen achterblijven. Dus hij vroeg aan de twee 
andere meisje waarom zij gedoopt wilden worden. Toen kwam het stotteren en stamelen. Deze 
vraag was nog nooit gesteld, ook niet bij de doopcatechese. Ik merkte dat Alphonse boos werd. 
Hij zei verontwaardigd: ‘Je wilt gedoopt worden, maar je weet niet waarom?’ Hij voelde zich 
waarschijnlijk ten opzichte van mij in zijn hemd gezet. Het blijkt dat zelfs in de Cathedral mensen 
gedoopt worden of belijdenis doen zonder goede geestelijke voorbereiding. 

Bewustwording 
Rwanda mag op papier een van de meest christelijke landen ter wereld zijn. Maar bij veel 
mensen zit het evangelie niet diep. Mensen zijn betrokken bij de kerk vanwege het sociale 
vangnet die het geeft. Ook veel pastors hebben veel onkunde over wat het betekent om een 
discipel, een leerling van Jezus te zijn. Dat komt vanwege het gebrek aan theologisch onderwijs, 
maar meer nog door wat er gepreekt wordt in de kerken. Het goede is wel dat er onder 
predikanten steeds meer bewustwording is van het probleem. Daarom staat het onderwerp 
discipelschap zo hoog op de agenda in Rwanda. Het christelijk geloof is niet alleen een culturele 
kracht, of sociaal vangnet voor wie het moeilijk heeft. Ten diepste gaat het geloof om de eenheid 
met Jezus Christus waarbij we met hem sterven in de doop en als nieuwe schepselen in een 
nieuw leven wandelen. Het is een zegen dat er ook mensen zijn voor wie dat wel degelijk geldt, 
ook al kan niet iedereen het even goed onder woorden brengen aan de oever van een meer. 

In Christus verbonden, 

Rik, Caroline en Jonathan Mager 

Cyangugu, Rwanda 

 

Van de Z&E 
  
Bij de voorgangers van de New Life West Kerk in Amsterdam is er grote dankbaarheid.  
Bijna 100 kerstkaarten zijn er geschreven na de gezinsdienst door jong en oud. 
  
Daarnaast kregen wij onderstaand bericht van hen: 
  
Zoveel moois gekregen 
Afgelopen maand werd ik door een klant verrast dat hij zijn busje aan mij wil schenken, voor de weggeefwinkel. 
Soms heb ik van die verassingen die ver buiten mijn denken liggen, maar zo de eer aan God geven. 
Zo ook de afgelopen maanden. De winkel draait steeds beter. We tellen 1400 klanten in de maand november! Sommigen komen vaker maar dat is best een hoog 
aantal voor onze winkel. 
En om het feest compleet te maken, hebben we een buurt budget plan ingediend bij de gemeente voor 15.000 euro voor 2024. Met succes want ons plan gaat 
uitgevoerd worden, namelijk de doorstart van de winkel. Er is nu ook een Shop of blessings in de winkel, waarbij je kadootjes kunt kopen tegen een kleine prijs. Ze 
worden super mooi ingepakt en het lijkt net de Bijenkorf. 



  
De buurtkeuken is trouwens net zo gezegend. Een man kwam laatst langs bij René om te vertellen dat hij graag eten weggeeft aan goede instanties. Hij wil René 
graag voorzien van kip, kruiden en wat nog meer nodig is. Afgelopen week kreeg René drie grote fabriekszakken vol snoepgoed. 
René had ook meegedaan met een Buurtbudget aanvragen bij de gemeente en ook zijn plan is uitgekozen voor 2024. Dat houd in dat we steun krijgen om de 
buurtkeuken te blijven doorzetten in 2024. 
  
Het beste project is nog aanstaande, namelijk het daklozen project. Een kerklid maakt elke maandag al warm eten voor daklozen. Maar op 22 december gaan we 
warme chocola als ook mutsen, sjaals en handschoenen uitdelen! Een super New Life west idee in samenwerking met het daklozen project, gesponsord met oa 
spullen uit Woerdense Verlaat. Dank voor jullie hulp hierin! 
  
Namens René en Riske de Cock, voorgangers van New Life West. 
 

 

 
 
Een verslagje van de laatste jeugddienst en nog meer.. 
 

Zondagavond 19 november was de laatste jeugddienst van dit jaar. Het was er één met een 

andere opzet: de band Relion verzorgde de hele themadienst  rondom het thema “Het lot van 

een schaap”. 

 

Aan de hand van Psalm 23 en Ezechiël 34, vers 3 en 4, Matthëus 9, vers 36, werden door 

Ivan  de functies van de herder/leider en van schapen toegelicht. Mark en Luuk gaven een 

demonstatie van goed leiden en de gevolgen van goede instructies opvolgen.  

Ivan sprak aan de hand van Jeremia 29 vers 10-13 over de trouw van God, die het geluk 

voor ons voor ogen heeft. Dat als we de Here Jezus volgen, die een goede Leider is, we rust 

zullen vinden bij “de groene weide”.  

 

Relion speelde 9 mooie, toepasselijke liederen. Al met al een prachtige dienst. Dat na afloop 

de dienst je oren tuitten, was het wat mij betreft helemaal waard. 

 

What’s next: 

Nu Kiona is toegevoegd aan het team, is de jeugddienstcommissie weer compleet. 

Toekomstgericht denkend vinden we het nog wel fijn als er een jongere bij komt. Dus heb je 

zin om mee te denken, schroom vooral niet om één van ons aan te schieten. 

 

De jeugddienst van oktober hebben we geëvalueerd met de jongeren bij de Tienerdienst. Dit 



leverde weer veel thema’s op waar we in 2024  mee aan de gang kunnen. De tieners vinden 

het ook leuk om een steentje bij te dragen aan de dienst. Dat is prettig werken. 

Waar we nu mee bezig zijn is een andere voorganger vinden voor de jeugddiensten die 

gepland staat op 17 maart  en 21 april 2024. We houden je op de hoogte. 

Rick, Kiona, Perry en Aagje 

 

 

Deelkastjes, Omzien naar elkaar 

 
Stichting Noodfonds Nieuwkoop One (Omzien naar Elkaar) wil dorpsgenoten binnen de 

gemeente Nieuwkoop die het financieel moeilijk hebben een helpende hand bieden. Eén 

project waarmee dat gedaan wordt is het plaatsen van deelkastjes.  

Recent zijn er 6 kastjes aangeschaft, gemaakt door De Sleutelbloem, die op diverse plaatsen 

in de kernen Nieuwkoop, Noorden en ter Aar bij deelnemende kerken zijn geplaatst. In deze 

kastjes kunnen levensmiddelen en verzorgingsartikelen worden neergezet. Denk hierbij aan 

houdbare producten bv blikgroenten, rijst, houdbare melk, pindakaas, soep, koffie ed.  

Maar ook toiletartikelen zoals shampoo, tandpasta, maandverband of babydoekjes kunnen in 

het kastje worden geplaatst. 

Iedereen is vrij om één of meerdere artikelen aan het deelkastje toe te voegen. 

Dorpsgenoten die net even niet kunnen rondkomen kunnen uit het kastje één of enkele 

artikelen meenemen. 

Zo werken we aan Omzien Naar Elkaar. 

 

Ook aan u/jullie wordt gevraagd om eens thuis in de kast te kijken of iets geschikt is om in 

het deelkastje te zetten. Let hierbij wel op de houdbaarheidsdatum. Een artikel met een snel 

verlopende houdbaarheidsdatum is niet geschikt om te plaatsen. Misschien kan bij het doen 

van de boodschappen ook iets extra’s worden meegenomen wat voor dit doel bestemd is 

(Misschien leuk het tweede artikel bij 1+1 gratis actie)  

 

Bij de Rooms Katholieke Kerk in Noorden staat een kastje. Daar kunt u uw producten zelf 

brengen. Wanneer het kastje niet vol is mag je het product er zelf in zetten. Een vrijwilliger 

van de RK-kerk zal regelmatig de inhoud van het kastje controleren en bijvullen. 

Wat ook kan is de boodschappen mee te nemen naar de kerk en in de daarvoor bestemde 

mand/bak te leggen in de hal. Dan zorg ik ervoor dat het regelmatig in het deelkastje in 

Noorden komt. 

 

Van de deelkastjes wordt inmiddels goed gebruik gemaakt; recent lag er in 1 een 

bedankbriefje: “Ik sta op de wachtlijst voor de Voedselbank. Omdat ik alleen ben, krijg je dat 

niet zo snel. Vind ik niet erg, want vrouwen en kids gaan voor. Mijn warme eten is brood met 

ei of een tosti. Verder een kommetje Yoghurt. Dus als ik hier een product zie wat bruikbaar 

is, is dat een luxe voor mij” 

 

Zullen we met elkaar ervoor zorgdragen dat een dorpsgenoot niet voor een leeg kastje 

staat? 

 

Zijn er vragen; stel ze gerust aan Aagje de Vink 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoot, 

Heeft u al iets te doen op Tweede Kerstdag? Zo niet, dan bent u van harte uitgenodigd vanaf 

11.00 uur in het Beatrix gebouw. Kom gezellig samen met dorpsgenoten genieten van een 

kop koffie of thee, met iets lekkers natuurlijk, en sluit, als u zin heeft, aan bij de Kerstlunch, 

die we uiterlijk om 14.00 uur afsluiten. Want niemand hoeft alleen te zijn met Kerst. 

Bent u erbij? Laat ons dit dan weten door te bellen of een berichtje te sturen aan Patricia 

Veenboer, 06 34 79 25 11 of vul onderstaand strookje in en lever dit in op de 

Koperwiekstraat 2. 

Wilt u ons uiterlijk 20 december laten weten of u komt? Mocht u het nog niet zeker weten, 

dan bent u natuurlijk van harte welkom als u zich niet heeft opgegeven, maar omdat we 

willen zorgen dat u in de watten wordt gelegd, zou het fijn zijn als u zich opgeeft. En indien 

vervoer een probleem is, dan komen we u graag halen! 

Hopelijk tot dinsdag 26 december vanaf 11.00 uur in Gebouw Beatrix! 

Hartelijke groet, 

Cora Verburg, Patricia Veenboer, Sonja Poortman, Elvira Wijnands, Els Okker en Barbara te 

Riele 

======================================================================

============ 

Ja, ik kom graag op Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december 

Naam: 

………………………………………………………………………………………………………… 

  



De stilte van de kerstnacht 
 

Maria, het jonge meisje, 

pas het Kind gebaard 

overdenkt wat ze destijds 

in haar hart heeft bewaard. 

De woorden van de engel 

en van Elisabeth 

haar liefde voor Jozef, 

zijn trefzekere tred. 

 

Hoor, er komen herders 

vol eerbied en ontzag, 

vertellen de geliefden 

wat hen hier heeft gebracht. 

Hoe engelen verschenen 

in het donker van de nacht. 

 

In de stilte van de nacht 

overdenkt moeder Maria, 

jubelen de herder 

op hun terugweg naar het veld, 

lovend, prijzend, stralend van verre 

hebben ze ieder hun vreugde verteld. 

 

In de stilte van de kerstnacht 

overdenk ook ik en vind 

door de woorden van Lucas 

’t verlossende Kind. 

 

 

 

 

 


